GB 637 Tienduizend maal tienduizend

Tienduizend maal in kleed'ren licht en schoon,
de schaar door God verlosten,
staan nu voor 's Heren troon,
zij hebben overwonnen door Jezus' bloed alleen.
De hemelpoort staat open, opdat zij binnentreen!
Halleluja, halleluja, het Lam dat voor ons stierf
Halleluja, halleluja, die 't eeuwig heil verwierf.

Door alle heem'len klinkt nu het gouden harpgeklank
en als een storm klinkt machtig een zegelied tot dank.
o dag van hemelvreugde, zo zoet na alle strijd,

Gij loont de aardse zorgen met eeuw'ge heerlijkheid.
Halleluja, halleluja, het Lam dat voor ons stierf
Halleluja, halleluja, die 't eeuwig heil verwierf.

Gij hebt ons heil beworsteld, aan 't kruis de dood geveld,
de zondevloek gebroken, o dier baar Lam en Held.
Nu zingen legioenen rondom des Vaders troon
en duizend maal tienduizend op aard' met blijde toon:
Halleluja, halleluja, het Lam dat voor ons stierf
Halleluja, halleluja, die 't eeuwig heil verwierf.

Begroet wordt daar met vreugde het licht,
dat schijnen zal voor wie in Christus bleven in 't aardse tranendal!
Geen weduwen of wezen staan daar meer rond een graf.
God zelf droogt daar de tranen van aller ogen af.
Halleluja, halleluja, het Lam dat voor ons stierf
Halleluja, halleluja, die 't eeuwig heil verwierf.



